
1

7de JAARGANG  –  1979

NR  1  –  JANUARI

NR  2  –  FEBRUARI-MAART-APRIL
Voor wanneer een tweede emancipatie der katholieken van Nederland ?
De rechten van de mens :

Een pseudo-godsdienst.
Een verderfelijk beginsel.
De Christenheid : liefde tot God en de naaste.
De rechten van de mens, het masker van de haat tegen God en de naaste.

Op zoek.

NR  3  –  MEI-JUNI
De rechten van de mens :

Zonder wereldlijk recht kan het  niet.
Maar er bestaat een christelijk recht.

Gij richt uw leerlingen te gronde, eerwaarde Pater.
Ruzie in het nederlands episcopaat.

NR  4  –  JULI-AUGUSTUS
De rechten van de mens.
Er verscheen een « katholieke catechismus » van A. Schraner.
Zijt gij de komende, of hebben we een andere te verwachtent ?
Pius XII over de subtiele en mysterieuze vijand van Kristus en zijn Kerk, die 
overal aanwezig is ook in de Kerk zelf.

NR  5  –  SEPTEMBER-OKTOBER
De rechten van de mens (slot). Een goddeloos stelsel.

Wat komt de Kerk doen in die afgodencultus ?
De terugkeer naar de Christenheid.

Nog in verband met schandalige seksleer aan Sint Michielscollege te 
Brasschaat.
Ruzie in het nederlands episcopaat :

De uitweg is reeds aangetoond.
Tegen de afbraak van het huwelijk.

NR  6  –  NOVEMBER-DECEMBER
Naar een nieuw Christendom :

Het interview van een « opstandig » theoloog.
Theologie, een autonome wetenschap ?
Beroering omtrent de leer van Schillebeeckx.
Boekbespreking.
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8ste JAARGANG  –  1980

NR  1  –  JANUARI-FEBRUARI

Wensen bij apocalyptische tijden.
De duitse bisschoppen kanten zich tegen Hans Küng.
Naar een nieuw christendom : het interview van een « opstandig » theoloog :

De conciliaire oecumeniciteit.
De “ stervende tradities ”.
De priesterwijding der vrouwen.
De afschaffing van het celibaat.
Hans Küng in de Kerk.
Paulus VI heeft hem beschermd.
Johannes-Paulus II en de rechten van de mens.

Kentering.

NR  2  –  MAART-APRIL

Naar een nieuw christendom : het inteview van een « opstandig » theoloog :
Een  modernistisch theoloog.
“ Jezus Christus, een celibatair leek ”.
Geen mirakelen meer.
Geen verrijzenis van Lazarus meer.
Jezus is niet verrezen.
De verrijzenis betekent dat de gehele persoon opgenomen wordt

in de niet te begrijpen en omvattende realiteit die we God noemen.
Verassend succes van een weinig waardevolle godsdienst.

Welke ideeën leven er zo al in de pastorale raad van Antwerpen ?
Boekspreking : Albert Van Mijlbeke, Thilde.
De ascese van de charitas is een veilige.

NR  3  –  MEI-JUNI

Hoe lang nog ?
Het anti-Rome-verzet van Jan Kerkhofs S.J.
Het achteruitgang van het aantal nederlandse missionarissen.
Een verheugend feit.
Pie XII over de natuurwet.

NR  4  –  JULI-AUGUSTUS

God in Limburg.
Hans Küng te Parijs.
Schillebeeckx in de « DF-mdedelingen ».
Pius XII over de prediking van Hemel en hel.
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NR  5  –  SEPTEMBER-OKTOBER

Zijn onze katholieke jeugdorganisaties nog te redden ?
De belijdenis van Augsburg. Historische achtergronden.
Zij zullen zich moeten bekeren :

De houding van de nederlandse katholieke Kerk tegenover het gezin ?
Is het sacramentele huwelijk van de katholiek nog onontbindbaar ?
Het kind wordt de dupe.
De gezinssynode 1980.

Een lezersbrief.
Moge uw waarheid mij altijd leiden en leren, o God !
Paus Pie XII over de opvoedende taak van de Kerk.

NR  6  –  NOVEMBER-DECEMBER

Een renegaat voor de katholieke media.
De belijdenis van Augsburg (vervolg) : de stellingen.
Boekbespreking : V.A. Stuyver, Tot bezinning over de Heilige Eucharistie.
De catechese in het vlaams katholiek onderwijs. Een oproep van Nowa Huta.
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9de JAARGANG  –  1981

NR  1  –  JANUARI-FEBRUARI

De afbraak gaat verder.
De belijdenis van Augsburg. (vervolg en slot). De ontwikkeling.
Boekbespreking :
V. Stuyver, pr., Onzin als offer.
Albert Van Mijlbeke, De hinde van de Heer.

NR  2  –  MAART-APRIL

Twee open brieven aan het hoogwaardig episcopaat.
Problemen ?
Tine Halkes, go home !

NR  3  –  MEI-JUNI

De lang verwachte brief.
De kruisdood van Kristus en Pater Xavier Léon-Dufour.
Moeten priesterschap en celibaat ontkoppeld worden ?
Boeken :
VA.A. Stuyver, Anablespon.

NR  4  –  JULI-AUGUSTUS

De progressisten in de Kerk.
Drie bekommernissen.
Rome en de mis.

NR  5  –  SEPTEMBER-OKTOBER

Het christelijk progressisme als dwaling.
Een illustratie bij voorgaand artikel.
De lijkwade van Turijn.
Pius XII over de “ verontpersoonlijking ” van de moderne mens.

NR  6  –  NOVEMBER-DECEMBER

De christelijke progressist en de erfzonde.
Open brief aan zijne excellentie Mgr. Godfried Danneels, aartsbisschop van 
Mechelen-Brussel.
Het hedendaagse modernisme.
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10de JAARGANG  –  1982

NR  1  –  JANUARI-FEBRUARI

Hoe ziet de progressist de menswording ?

Op het nieuwe Testament kunnen we betrouwen !

Christendom en oorlog :
I.  Wettige zelfverdediging.

NR  2  –  MAART-APRIL

Christendom en oorlog (vervolg en slot) :
II. Geweld en geweldloosheid.
Besluit : alle gezag komt van God.

Hedendaagse slagwoorden.

NR  3  –  MEI-JUNI

Is het progressisme evangelisch ?

Hedendaagse slagwoorden : Evangelie en revolutie.

De oecumenische anglicaans-rooms katholieke commissie en kardinaal Ratzinger.

Moge uw waarheid mij altijd leiden, o God !

Paus Pie XII over de arbeid.

Een voorbeeld. (kardinaal Bauer).

NR  4  –  JULI-AUGUSTUS

De progressisten en het heilig misoffer.

Om tegen de verdwazing van deze tijd in te gaan (1-3).

NR  5  –  SEPTEMBER-OKTOBER

De progressist zaait in de Kerk verdeeldheid.

Om tegen de verdwazing van deze tijd in te gaan (4-8).

NR  6  –  NOVEMBER-DECEMBER

Revolutie onder de dekmantel van, het verzet.

Wojtyla, Arafat : Één strijd.

Om tegen de verdwazing van deze tijd in te gaan (9-11).
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11de JAARGANG  –  1983

NR  1  –  JANUARI-FEBRUARI

Rusland voor en na 1983.
Eerste deel : Het sovjet-imperium zal de wereld beheersen.

Om tegen de werdwazing van deze tijd in te gaan : 11-12. (vervolg)

NR  2  –  MAART-APRIL

Rusland voor en na 1983.
Tweede deel : Rusland zal zich bekeren en aan de wereld het Evangelie
verkondigen.

Om tegen de werdwazing van deze tijd in te gaan : 12. (vervolg)

NR  3  –  MEI

13 mei 1983.

Het leven van Karol Wojtyla van 1920 tot 1978.

Om tegen de werdwazing van deze tijd in te gaan : 13-18. (vervolg)

NR  4  –  JUNI-JULI-AUGUSTUS

Het leven van Karol Wojtyla (vervolg)

Het Opstandingsfeest.

Om tegen de werdwazing van deze tijd in te gaan : 18-19. (vervolg)

NR  5  –  SEPTEMBER-OKTOBER

De persoonlijke filosofie van de Paus.

Vergelijkende statistieken.

Om tegen de werdwazing van deze tijd in te gaan : 19-21. (vervolg)

NR  6  –  NOVEMBER-DECEMBER

De persoonlijke theologie van de Paus.
Een antitheistisch humanisme.
Een strikt atheistische moraal.
Een theologie van grillen en dromen.

Verslag van de Rome-reis.
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12de JAARGANG  –  1984

NR  1  –  JANUARI-FEBRUARI
De persoonlijke theologie van de Paus (vervolg) :

I.  Zijn geloof wordt uit zijn intieme ervaring geboren.
Tussen schisma en ketterij.
De “ liber accusationis ” van abbé G. de Nantes tegen de Paus Joannes-Paulus 
II, wegens ketterij, schisma en schandaal. (samenvatting)

Een antecedent : de eerste “ Liber accusationis ” tegen Paulus VI.
De “ Liber accusationis secundus ” tegen Joannes-Paulus II.

Om tegen de verdwazing van deze tijd in te gaan : 21-23 (vervolg).

NR  2  –  MAART-APRIL
Mgr Lefebvre en Mgr de Castro Mayer doen een beroep op de Paus.
Samenvatting van de voornaamste dwalingent der conciliaire ecclesiologie.
Ons commentaar. De waarheid, gans de waarheid, niets dans de waarheid.
De conciliaire kanker :

I. De Kerk, volk van God ?
Om tegen de verdwazing van deze tijd in te gaan : 24-25 (vervolg).

NR  3  –  MEI-JUNI
Waar is de Kerk van Christus ?
De conciliaire kanker :

II. Het verlies van de identiteit.
Om tegen de verdwazing van deze tijd in te gaan : 25-27 (vervolg).

NR  4  –  JULI-AUGUSTUS
Kiest de progressist voor God of voor de wereld ?
Zeven anti-modernistische sonnetten van P. Marcel Brauns.
Om tegen de verdwazing van deze tijd in te gaan : 28-34 (vervolg).

NR  5  –  SEPTEMBER-OKTOBER
De conciliaire kanker :

III. De verantwoordelijkheid van de hiërarchie.
Verschijningent te Medjugorje ? Een nieuw Lourdes, een nieuw Fatima ?
Africa – Soedan : christelijke kerken zijn bedreigd.
Om tegen de verdwazing van deze tijd in te gaan : 34-35 (vervolg).

NR  6  –  NOVEMBER-DECEMBER
De conciliaire kanker :

IV. De grote ketterij : he maatschapelijk recht op Godsdienstvrijheid.
Verschijningen te Medjugorje ? (vervolg) :

Wie verschijnt er ?
Om tegen de verdwazing van deze tijd in te gaan : 36-37 (vervolg).
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13de JAARGANG  –  1985

NR  1  –  JANUARI-FEBRUARI
De conciliaire kanker :

V. Het oecumenisme.
Verschijningen te Medjugorje ? (vervolg)

De franciscanen en de verschijningen.
Buitengewone openbaring van het bovennatuurlijke of ongezonde opwinding ?
De ene charismatische leider na de andere.
Buitengewone en dubbelzinnige tekens

Om tegen de verdwazing van deze tijd in te gaan : 38-41 (vervolg).

NR  2  –  MAART-APRIL
Rome is op de terugweg.
Eerherstel voor de aloude latijnse mis ?
De katholieke exegese herleeft.
Verschijningen te Medjugorje ? (vervolg) :

Een verderfelijke boodschap
“ Extasen ” die de moeder Gods onwaardig zijn.
Een pluralistisch geloof.
“ De vrede moet bevorderd worden ”.
Een kus voor paus Joannes-Paulus II.
Een verschijning met zonderlinge gedaanteverwisselingen.

Om tegen de verdwazing van deze tijd in te gaan : 41-42 (vervolg).

NR  3  –  MEI-JUNI
De conciliaire kanker :

VI. De opening op de wereld.
Open brief aan kardinaal Ratzinger.
Boekbespreking.

NR  4  –  JULI-AUGUSTUS
Open brief aan kardinaal Ratzinger (vervolg en slot).
Errare humanum est, perseverare diabolicum.
Om tegen de verdwazing van deze tijd in te gaan : 43-45 (vervolg).

NR  5  –  SEPTEMBER-OKTOBER
Vijfendertig jaar geleden werd het dogma van Maria’s ten-hemel-opneming 
uitgeroepen.
Rome verliest het geloof. Ratzinger : de grote ontgoocheling.
Om tegen de verdwazing van deze tijd in te gaan : 45-48 (vervolg).

NR  6  –  NOVEMBER-DECEMBER
De conciliaire kanker.

VII. Twintig jaar geleden begon het concilie.
Scheiding van wegen.
Om tegen de verdwazing van deze tijd in te gaan : 49-54 (vervolg).
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14de JAARGANG  –  1986

NR  1  –  JANUARI-FEBRUARI

De conciliaire kanker :
VIII. Twintig jaar na het Concilie.

Na twintig jaar Vaticanum II.
Jood of christen ?
Om tegen de verdwazing van deze tijd in te gaan : 54-57 (vervolg).

NR  2  –  MAART-APRIL

Kroniek der Synode :
I. Een concilie buiten adem.

Godsdienstvrijheid.
Het kruis va de Kerk vertreden.
Om tegen de verdwazing van deze tijd in te gaan : 58-59 (vervolg).

NR  3  –  MEI-JUNI

Het grote project van Joannes-Paulus II : de “ Masdu ”.
Kroniek der Synode :

II. Een concilie waar verwoed aan gedokterd wordt.
Joannes-Paulus II wil geen contrareformatie.

Om tegen de verdwazing van deze tijd in te gaan : 59-62 (vervolg).

NR  4  –  JULI-AUGUSTUS

Kroniek der Synode :
III. Een concilie waar verwoed aan gedokterd wordt. (vervolg)

NR  5  –  SEPTEMBER-OKTOBER

Kroniek der Synode :
III. Zij wilden het Concilie nieuw leven inblazen,
maar in feite hebben zij het gedood.

Om tegen de verdwazing van deze tijd in te gaan : 63-65 (vervolg).

NR  6  –  NOVEMBER-DECEMBER

Het derde geheim van Fatima, door broeder Michel de la Sainte Trinité.
Kroniek der Synode :

IV. Zij wilden het Concilie nieuw leven inblazen,
maar in feite hebzen zij het gedood. (vervolg en einde)

Om tegen de verdwazing van deze tijd in te gaan : 65-67 (vervolg).
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15de JAARGANG  –  1987

NR  1  –  JANUARI-FEBRUARI
Na twintig jaren van vruchteloos beroep op het oordeel van mensen : beroep 
op het oordeel van God.
Open brief aan zijne Eminentie kardinaal Lustiger, aartsbisschop van Parijs.
Het derde geheim van Fatima (vervolg van de conferentie van broeder Michel de 
la Sainte Trinité).
Om tegen de verdwazing van deze tijd in te gaan : 68-70. (vervolg)

NR  2  –  MAART-APRIL
Na Assisi... de brokken.
Het derde geheim van Fatima (slot van de conferentie van broeder Michel de la 
Sainte Trinité).
Twee filmbesprekingen :

« The mission » van Roland Joffé.
« Thérèse » van Alain Cavalier.

Ons jaar van het geloof.
Om tegen de verdwazing van deze tijd in te gaan : 70-71. (vervolg)

NR  3  –  MEI-JUNI
Het akkoord Rome-Moskou.
Masdu-mis in Brussel.
Om tegen de verdwazing van deze tijd in te gaan : 71-79. (vervolg)

NR  4  –  JULI-AUGUSTUS
De aartsketter.
Zalig Chili !
De zaak Carmen Quitana.
De reis van de Paus.
Om tegen de verdwazing van deze tijd in te gaan :80-85. (vervolg)

NR  5  –  SEPTEMBER-OKTOBER
De zaak Lefebvre.
Zes miljoen joodse “ martelaren ” voor de redding van de christenen.
Om tegen de verdwazing van deze tijd in te gaan : 85-86. (vervolg)
De anglicaanse Kerk of de “ Kerk van Engeland ”.
Abbé de Nantes : Fidei defensor.

NR  6  –  NOVEMBER-DECEMBER
Verklaring van de bisschop van Mostar over Medjugorje.
Actualia :

Maximiliaan Kolbe en Edith Stein.
Aids : geen straf van God ?
Zuster Emmanuelle, de “ koningin van de voddenrapers ”.

De aartsketter.
Om tegen de verdwazing van deze tijd in te gaan : 87-90 (vervolg).
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16de JAARGANG  –  1988

NR  1  –  JANUARI-FEBRUARI

Het uur van Esther-de-Katholieke heeft geslagen.
Het Vaticaan en Mgr. Lefebvre.
De aartsketter (vervolg).
Om tegen de verdwazing van deze tijd in te gaan : 90-93 (vervolg).

NR  2  –  MAART-APRIL

Jodendom of katholicisme.
Een mohammedaanse... kristin ?
Een respectabele religie ? (De azteken in Brussel)
De aartsketter (vervolg en slot).
Om tegen de verdwazing van deze tijd in te gaan : 94-95 (vervolg).

NR  3  –  MEI-JUNI

De dertien artikelen van het joodse Credo van Aaron Lustiger.
Louis-Marie de Blignières : een leerzaam avontuur.
Filmbespreking : “ Bernadette ” van J. Delannoy.
L’abbaye de La-Pierre-qui-Vire in de greep van Assisi.
Om tegen de verdwazing van deze tijd in te gaan : 95-96 (vervolg).

NR  4  –  JULI-AUGUSTUS

De anglicaanse Kerk in opspraak.
“ Bedrog en leugen ! ”

(een persoonlijke brief van de bisschop van Mostar over Medjugorje)
Om tegen de verdwazing van deze tijd in te gaan : 97-101 (vervolg).

NR  5  –  SEPTEMBER-OKTOBER

Goddelijk geloof en menselijke grillen.
Racisme : een katholiek standpunt.
Om tegen de verdwazing van deze tijd in te gaan : 101-103 (vervolg).

NR  6  –  NOVEMBER-DECEMBER

Aftakeling.
Is de Lijkwade een vervalsing ?
Nog een brief van Mgr. Zanic.
Een, mooie knoeiboel !
Om tegen de verdwazing van deze tijd in te gaan : 104-105 (vervolg).
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17de JAARGANG  –  1989

NR  1  –  JANUARI-FEBRUARI

Een eed van trouw aan de revolutie. Het schisma is een troefkaart voor de 
hervormers.
De Kerk in Frankrijk na het schisma van Mgr. Lefebvre. Een tekst van 
kardinaal Decourtray.
De rampzalige breuk.
Varia.
Apologia pro vita ejus : de strijd van abbé de Nantes voor de Kerk.

De strijd tegen de ketterij van de Paus en Concilie.
Tegen het schisma van de integralisten.
De liga van de katholieke contrareformatie.

Pastoor Schoonbroodt en de Katholieke Contrareformatie.

NR  2  –  MAART-APRIL

De cultus van de vrouw. “ Mulieris dignitatem ” van Joannes-Paulus II.
I.   “ Maria van Nazaret ”, “ de vrouw uit de bijbel ”,

ideaal van alle vrouwen.
II.  Man en vrouw, vrij en gelijk “ als goden ”

Apologia pro vita ejus (vervolg) :
Tegen de ketterij van Vaticanum II, op naar Vaticanum III ! (1971-1972)
Tegen de ketterij van Paulus VI : de “ liber accusationis ”
en de reis naar Rome (1972-1974)
Temidden van de algemene apostasie.

NR  3  –  MEI-JUNI

De cultus van de vrouw. “ Mulieris dignitatem ” van Joannes-Paulus II (vervolg) :
III.  De onrechtvaardige ongelijkheid der geslachten komt van de zonde

en moet ermee verdwijnen.
IV.  Jezus Christus, apostel van de vrouwenemancipatie.

Apologia pro vita ejus (slot) :
De H. Harten van Jezus en Maria, redding van de wereld.
« De rampzalige breuk » (het schisma van Mgr. Lefebvre)
« De eenheid herstellen » (1970-1978)
Joannes-Paulus I : naar een katholieke renaissance.
Onze eigen roeping : de dienst van het gemeenschappelijk belang.

NR  4  –  JULI-AUGUSTUS

Wetenschappelijk eerherstel voor de Lijkwade van Turijn :
Inleiding : Christus voor de tweede maal ter dood veroordeeld.
Eerste deel : De oosterse voorgeschiedenis van de relikwie.
Tweede deel : kritische studie : anatomie en fysiologie van de Lijkwade.
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NR  5  –  SEPTEMBER-OKTOBER

Wetenschappelijk eerherstel voor de Lijkwade van Turijn :
Derde deel : Fysische en chemische aspecten van de H. Lijkwade.
Vierde deel : De koolstof-14 zaak

NR  6  –  NOVEMBER-DECEMBER

Wetenschappelijk eerherstel voor de Lijkwade van Turijn (slot) :
De mystieke wetenschap van de H. Lijkwade.
De mystieke sindonologie.
De cultus van de vrouw. “ Mulieris dignitatem ” van Joannes-Paulus II (slot) :

V.  De cultus van Joannes-Paulus II voor de scheppende en matriarchale
godin-moeder.

VI.  Onder het teken van de bruidegom, God als gelijke en dienaar
van de vrouw.

VII.  De charismatische apotheose van de vrouw.
Een lofzang van hyperdulie tot glorie van het eeuwig vrouwelijke !



14

18de JAARGANG  –  1990

NR  1  –  JANUARI-FEBRUARI

Onze-Lieve-Vrouw van Fatima verraden :
« De toewijding van Rusland is gebeurd. De H. Maagd is tevreden,

het mirakel voltrekt zich : de bekering is volop bezig
want God houdt woord »

Fatima Family Messenger : De vruchten van de collegiale toewijding
beginnen te rijpen  –  “ Rusland zal zich bekeren ”.
Opnieuw het probleem van de toewijding.
Een bezoek aan zuster Lucia.
Zijn dat de woorden van Lucia... en van Maria ? Is dit mogelijk ?

Dossier Heilige Lijkwade : Judaspenningent voor Hall en Tite.
De H. Thomas More, de heilige leek van de Katholieke Contrareformatie.
Om tegen de verdwazing van deze tijd in te gaan : 106-111 (vervolg).

NR  2  –  MAART-APRIL

Hulde aan Koning Boudewijn.
Fatima : een complot van vier samenzweerders.

De vier artikelen van deze leugen.
De H. Thomas More, de heilige leek van de katholieke Contrareformatie

(vervolg).
Om tegen de verdwazing van deze tijd in te gaan : 112-116 (vervolg).

NR  3  –  MEI-JUNI

Liberalisme, modernisme, progressisme en Rome :
Het voorspel van de grote geloofsafval.

Democratie in de Kerk ?
Om tegen de verdwazing van deze tijd in te gaan : 117-121 (vervolg).

NR  4  –  JULI-AUGUSTUS

Het gebeente van de H. Petrus.
Liberalisme, modernisme, progressisme en Rome (vervolg) :

Een “ liberale ” Paus : Leo XIII.
Om tegen de verdwazing van deze tijd in te gaan : 122-125 (vervolg).

NR  5  –  SEPTEMBER-OKTOBER

Arabieren, koran en islam.
Inleiding : de islam onder het ontleedmes.

Deel I : “ De arabieren ”.
Liberalisme, modernisme, progressisme en Rome (vervolg) :

De heilige Pius X, redder van de Kerk.
Om tegen de verdwazing van deze tijd in te gaan : 126-127 (vervolg).
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NR  6  –  NOVEMBER-DECEMBER

De tragische situatie van de Kerk. Nu het recht op godsdienstvrijheid tot 
het principe en fundament van de universele anarchie gemaakt is.

Arabieren, koran en islam.
Deel 2 : De koran.

Domine, salvum fac regem nostrum balduinum !

Liberalisme, modernisme, progressisme en Rome (vervolg) :
De overwinnaar van de ketterij.
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19de JAARGANG  –  1991

NR  1  –  JANUARI-FEBRUARI

Michail Gorbatsjov, “ Vorst van de Wereld ”, tegenstander van de hemelse 
Koningin, Nobelprijs voor de Vrede.
Medjugorje.
Arabieren, Koran en islam.

Deel 3 : de islam.
Liberalisme, modernisme, progressisme en Rome (vervolg) :

Van de dood van de H. Pius X tot de dood van Pius XII.
Om tegen de verdwazing van deze tijd in te gaan : 128-129. (vervolg)

NR  2  –  MAART-APRIL
In het Onbevlekt Hart van Maria ligt al onze  hoop.
Liberalisme, modernisme, progressisme en Rome (vervolg)

Van Joannes XXIII naar Paulus VI (deel I)
Om tegen de verdwazing van deze tijd in te gaan : 130-133 (vervolg)

NR  3  –  MEI-JUNI

De waarheid over Medjugorje : het eindrapport van Mgr. Pavao ZSanic, 
bisschop van Mostar.
Is er eindelijk een kentering op komst ? (Uit de Standaard van 5 januari 1991)
Liberalisme, modernisme, progressisme en Rome (vervolg) :

Van Joannes XXIII naar Paulus VI (deel II)
Om tegen de verdwazing van deze tijd in te gaan : 134. (vervolg)

NR  4  –  JULI-AUGUSTUS

Kroniek van de derde wereldoorlog :
De overwinning der geallieerden, verlorent door de politiekers.

De anglo-protestantse en satanische vrijmetselarij :
Inleiding.
Het eerste geheim is smerig.

Liberalisme, modernisme, progressisme en Rome (vervolg en slot) :
Van Joannes XXIII naar Paulus VI (deel III)

NR  5  –  SEPTEMBER-OKTOBER

Kroniek van de derde wereldoorlog :
Een israelisch-arabische oorlog, tenzij er een mirakel gebeurt.

De H. Lijkwade is authentiek. Relaas van een grootscheeps bedrog.
De anglo-protestantse en satanische vrijmetselarij.

In de greep van het grootoosten.
De charismatici hebben Medjugorje het eerst gepropageerd ?
Om tegen de verdwazing van deze tijd in te gaan : 135-136 (vervolg).
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NR  6  –  NOVEMBER-DECEMBER

De boodschap van de Paus aan alle muzelmannen ter wereld op 3 april 1991 : 
Joannes-Paulus II bant Jezus-Christus uit zijn plan voor de wereldvrede.

Andrej Navrozov spreekt zoals wij !
« Een samenzwering om het Westen te misleiden »

De anglo-protestantse en satanische vrijmetselarij.
Het tweede geheim is afschuwelijk. Humanisme en satanisme.
Een macht die geheel moet vernietigd worden.
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20de JAARGANG  –  1992

NR  1  –  JANUARI-FEBRUARI
Quo vadis ? De Kerk aan de vooravond van het derde millennium.
Joannes-Paulus II : vicaris van niets, opvolger van niemand.
De “ val ” van Gorbatsjov.
Gorbatsjov, de reus. “ Hij verrijst de derde dag ”.
Om tegen de verdwazing van deze tijd in te gaan : 137-138 (vervolg).

NR  2  –  MAART-APRIL
Het licht onder de korenmaat.

De grote openbaring van Fatima, onze enige hoop.
De toewijding van Rusland aan het Onbevlekt Hart van Maria.
De ware wetenschap leidt naar Jezus-Christus !
Om tegen de verdwazing van deze tijd in te gaan : 139 (vervolg).

NR  3  –  MEI-JUNI
De “ vier wegen ” in de hedendaagse Kerk.
De toewijding en bekering van Rusland.
Het graf van Kaifas.
Gorbatsjov komt terug ! De staatsgreep van augustus 1991. (slot)
“ Ik ben in Medjugorje geweest ”

NR  4  –  JULI-AUGUSTUS
Abbé des Graviers, over abbé de Nantes.
Laatste berichten uit Medjugorje.
“ Mijn Onbevlekt Hart zal U geleiden ”.

Het relaas van eenbedevaart naar Fatima.
De godsdienst van de Bijbel.

Deel 1 : De godsdienst van de Bijbel verwerpelijk ?

NR  5  –  SEPTEMBER-OKTOBER
Maastricht : de invasie van de islam.

Pleidooi voor de katholieke Christenheid.
Oecumenische schermutselingen.
Vrijheid en verantwoordelijkheid in het werk.

Enkele bedenkingen ter gelegenheid van de zaligverklaring
van Monseigneur Escriva de Balaguer.

Ik geloof in een, heilige, katholieke en apostolische Kerk.

NO  6  –  NOVEMBER-DECEMBER
Is Pius IX een inopportune paus ?
Het gekibbel tussen overlopers en sedevacantisten.
De Godsdienst van de Bijbel (vervolg).

Deel 2 : Een gerechtvaardigde Godsdienst.



19

21ste JAARGANG  –  1993

NR  1  –  JANUARI-FEBRUARI

Het op hol geslagen oecumenisme geeft niets om Jezus Christus.

De valse getuigen van zuster Lucia.

NR  2  –  MAART-APRIL

De “ catechismus van de katholieke Kerk ”... van na het Concilie.

De Godsdienst van de Bijbel (slot)
Een voorbijgestreefde overgangsgodsdienst.

Isabella de Katholieke.

Het koninkrijk Gods op aarde. Stichting, verwerping en triomf.
Inleiding : Van het Oude naar het Nieuwe Testament.

Brief van een priester aan abbé de Nantes.

nr 3  –  MEI-JUNI

Is Vaticanum II een onfeilbaar concilie ?

Brief aan Z.H. Joannes-Paulus II, vicaris van Jezus Christus.

Rome, 13 mai 1993 : « Doe uw plicht, en alles zal goed gaan »

De “ catechismus van de katholieke Kerk ”... van na het Concilie.
Eerste deel : de belijdenis van het geloof.

Liber accusationis : aanklacht wegens ketterij.

nr 4  –  JULI-AUGUSTUS-SEPTEMBER

Paus Paulus VI heilig verklaard ?

Het koninkrijk Gods op aarde :

Deel 1 : De stichting van het rijk Gods.

Om tegen de verdwazing van deze tijd in te gaan : 140-144 (vervolg).

NR  5-6  –  -OKTOBER-NOVEMBER-DECEMBER

Gorbatsjov-Wojtyla :
naar aanleiding van het Europees forum “ twee millennia christelijke cultuur ” 
op 12-13-14 mei 1993 te Rome.

Het koninkrijk Gods op aarde :
Deel 2 : Het koninkrijk Gods wordt afgewezen.
Deel 3 : De triomf van het rijk Gods.

Om tegen de verdwazing va 22ste jaargang  –  1994
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22ste JAARGANG  –  1994

NR  1  –  JANUARI-FEBRUARI

Laatste tegenslag voor het modernisme : een nieuwe versie van de “ Tôlédôt 
Jéshu ” (door ex-abbé Jean-Claude barreau).
Reformatie en contrareformatie :

I.  De protestantse rebellie en de contrareformatie van de 16de eeuw.
II.  De moderne subversie en de contrareformatie van de 20ste eeuw.

13 mei ’93, 76ste verjaardag van Fatima, “ intieme vreugde, wereldgebeurtenis ”.
I.  Te Rome : niets.
II. Een gemiste “ bijeenkomst uit liefde ” !

“ Een kwaal die paniek zaait ”

NR    2  –  MAART-APRIL

Aan de bronzen poort.
De theorieën van Rahner hebben de missie-ijver gedood.
De Kerk van Christus, heilige utopie. Permanent mirakel :

Van het Koninkrijk Gods naar de Kerk van Christus.

NR  3  –  MEI-JUNI

“ Het uur van onze bevrijding nadert ” (De droom van don Bosco).
De katholieke missies.
En Onze-Lieve-Vrouw van Fatima, Heilige Vader ?

NR   4  –  JULI-AUGUSTUS

De Kerk van Christus, heilige utopie. Permanent mirakel (vervolg en slot) :
De Kerk boven alles.
Bedrog, hersenschim of mysterie ?
Het mirakel van de Kerk, voortdurende utopie.

De katholieke missies. (vervolg)
Hoe katholiek zijn. De “ katholieke charismatici ” ?

NR  5  –  SEPTEMBER-OKTOBER

Alles wijst in de zelfde richting :
De verre uittocht uit het Vatikaan.
De ernstige waarschuwingen van zuster Lucia.
Het veerzoek van abbé de Nantes aan kardinaal Ottaviani.
Wie bestuurt de Kerk ?

De katholieke missies. (vervolg en slot) : de restauratie van de missies door 
Vaticanum III.
Ruanda.
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NR   6  –  NOVEMBER-DECEMBER

« De Paus bereidt de Kerk voor op het derde millennium ».
Het jubileumjaar 2000. Een onmogelijke belediging van Jezus Christus.
Alles wijst in de zelfde richting. (vervolg) :

De woede van God, het laatste redmiddel van zijn barmhartigheid.
« De Heilige Vader zal veel moeten lijden ».
De klassieke hervorming van de Kerk “ in capite et in membris ”.
Heilige Maagd, heb medelijden met ons !

Nog over Ruanda.
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23ste JAARGANG  –  1995

NR  1  –  JANUARI-FEBRUARI

De overeenkomst tussen het Vaticaan en Israël.
Een brandend actuele studie : Ratzinger protestant ? Voor 99 % !
De opname van anglicaanse geestelijken in de katholieke Kerk.

NR  2  –  MAART-APRIL

« Over de drempel van de hoop ». Joannes-Paulus II,
uitverkorene van O.L. Vrouw van Fatima ?
De Paus volhardt en tekent : « Over de drempel van de hoop ! »

Drie, aan Karol Wojtyla in vertrouwen gesteld vragen.
Joannes-Paulus II over de christen-democratie in Italië en Europa.

NR  3  –  MEI-JUNI

De Paus volhardt en tekent : « Over de drempel van de hoop ! » (vervolg)
Negen vragen over ons katholiek Credo.

Het gelovige volk : inleiding.
Naar de oorsprong van de charismatische vernieuwing.
De verenigingsformule van de Katholieke Contrareformatie.

NR  4  –  JULI-AUGUSTUS

De Paus volhardt en tekent : « Over de drempel van de hoop ! » (vervolg)
Het gelovige volk (vervolg en slot) :

De promotie op Vaticanum II van de leken en hun zending in de wereld.
Vaticanum III zal de heilige taak van het gelovige volk opnieuw
omschrijven.

Bekeerd tot... de islam.

NR  5  –  SEPTEMBER-OKTOBER

De Paus volhardt en tekent : « Over de drempel van de hoop ! » (vervolg)
Polemiek met Pater Barbara.

NR  6  –  NOVEMBER-DECEMBER

Onder de vleugels van de Heilige Maagd.
De Paus volhardt en tekent : « Over de drempel van de hoop ! » (vervolg)
De Kerk en de dictaturen :

1.  De kruistocht van de democratieën.
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24ste JAARGANG  –  1996

NR  1  –  JANUARI-FEBRUARI

Exit kardinaal Congar.
De Paus volhardt en tekent : « Over de drempel van de hoop ! » (slot) :

Twintig vragen over andere godsdiensten, de Kerk, het Concilie,
de zedenleer, O.L.Vrouw, enz.

De Kerk en de dictaturen (vervolg).
2. De bolsjevistische dictatuur.

NR  2  –  MAART-APRIL

Voor wie luidt de doodsklok een derde maal ?
De Navo in Bosnië : een gewaagde onderneming.

« In rebellie tegen de rebellen... »
Maria altijd Maagd :

I.  Van Helvedius tot Refoulé.
De Kerk en de dictaturen (vervolg).

3.  Het duits nationaal-socialisme.

NR  3  –  MEI-JUNI

Verboden te publiceren in Frankrijk : De iraans-sjiïetische moslims voor de 
poorten van Fatima.
Onthulling over het derde geheim van Fatima tegengesproken.
Maria altijd Maagd. Een opperste smaad de moeder Gods aangedaan (vervolg 
en slot) :

II.  Begrip voor het mysterie.
Besluit : De beslissende veldslag.

De Kerk en de dictaturen (vervolg).
4.  Het italiaans fascisme.

NR  4  –  JULI-AUGUSTUS

Een mohammedaanse invasie bedreigt Fatima.
Uit Belloc’s « overschot en aanvoer ».
In Algerije wordent geen klokken meer geluid.
Heilige Lijkwade : waarom talmen, Monseigneur ?
De Kerk en de dictaturen (vervolg).

5.  De katholieke dictatuur van Franco.

NR   5  –  SEPTEMBER-OKTOBER

De koningin van Engeland wil geen katholieke mis in de « tower » van Londen.
Van Nazareth naar Loreto. Het huis van Maria :

I.  Archeologie : de bewijzen van een onweerlegbare authenticiteit.
II.  De terugkeer van de kruisvaarders.

Pie XII over zijn encycliek “ Humani generis ”.
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NR  6  –  NOVEMBER-DECEMBER

Kardinaal Ratzinger in Fatima :
De worden van de kardinaal.
Onze commentaar.
Besluit : de zonde tegen de Heilige Geest.

De nalatenschap van aartsbisschop Worlock.
De Kerk en de dictaturen (slot).

Een blik in de toekomst : hoe zijn godsdienst en fascisme verenigbaar ?
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25ste JAARGANG  –  1997

NR  1  –  JANUARI-FEBRUARI

Van Nazareth naar Loreto : Het huis van Maria. (vervolg)
De gouden eeuw in Spanje : Karel V (1500 - 1558)

NR  2  –  MAART-APRIL

O Fatima, onze enige Hoop !
Na Assisië... de brokken !
Thomas More, de Heilige humaniste van de Contrareformatie.
Met Satan op naar het jaar 2000 !

I.  Het mysterie van de Kerk en de antichrist.

NR  3  –  MEI-JUNI

Met Satan op naar het jaar 2000 ! (vervolg)
II.  De geest van Assisië.

III.  Gorbatsjov, « de reus ».
Getuigenis van een bekeerling.
« Uiteindelijk zal mijn Onbevlekt Hart zegevieren »
Een getuigenis van Binnenuit.

NR  4  –  JULI-AUGUSTUS

Gered uit de vlammen. 1898-1998 :
Eeuwfeest van de H. Lijkwade van Turijn.

Een zoon over zijn vader.
Broeder Gérard getuigt over abbé de Nantes.

De tweede wereldoorlog in het licht van Fatima.

NR  5  –  SEPTEMBER-OKTOBER

Waar staat abbé de Nantes ? Een terugblik.
Een oproep tot dienstbaarheid.

Broeder Bruno getuigt over abbé de Nantes.
De tweede wereldoorlog in het licht van Fatima.

II.  De “ schemeroorlog ” (la “ drôle de guerre ”)
of het begin van een tragedie.

NR  6  –  NOVEMBER-DECEMBER

De tweede wereldoorlog in het licht van Fatima.
III. De vergeten oorlog : 10 mei -25 juni 1940.

Het graf van Maria te Getsemane. Bewijs van haar Tenhemelopneming.
In memoriam mevrouw R. Plouvier. n deze tijd in te gaan : 145-150 (vervolg).
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26ste JAARGANG  –  1998

NR   1  –  JANUARI-FEBRUARI
De  kleine Teresia, miniatuur van de Onbevlekte.

I.  De miniatuur van de Onbevlekte.
II.  De strijd van het einde der tijden.

Het graf van Maria te Getsemane. (vervolg)
Bewijs van haar Tenhemelopneming.
De terugkeer van Maria.

De tweede wereldoorlog in het licht van Fatima.
IV. Een “ verrassing van de Hemel ”.

NR   2  –  MAART-APRIL
De kleine Teresia, miniatuur van de Onbevlekte (vervolg).

III. Goddelijke Eucharistie.
De wonden van Christus volgens de H. Lijkwade van Turijn.
De tweede wereldoorlog in het licht van Fatima.

V. Frankrijk aan de rand van de afgrond.

NR   3  –  MEI-JUNI
De H. Maximiliaan-Maria, martelaar van de Onbevlekte.

Het leven en het werk van Pater Kolbe.
I.  Een rooms-katolieke pool (1894-1919)

De kleine Teresia, miniatuur van de Onbevlekte. (vervolg)
IV.  Teresia van het Heilig Aanschijn.

De vrouwe van alle volkeren.
« Maar Monseigneur, ik geloof dat de Kerk van Engeland opnieuw haar 
vroegere luister zal kennen. »

NR   4  –  JULI-AUGUSTUS
De kleine Teresia, miniatuur van de Onbevlekte. (vervolg en slot)

V.  De “ kleine weg ”, ongekend mysterie.
VI.  De opdracht aan de barmhartige Liefde (1895)
VII.  De beproeving van het geloof (1896)
VIII.  « Lief hebben tot stervens toe »
IX.  « Ik sterf niet, ik ga het leven binnen »
« In de Hemel zal ik mijn zending aanvangen »

NR    5  –  SEPTEMBER-OKTOBER
De zonderlinge apokalyps van Joannes-Paulus II ontcijferd. Post tenebras lux.
Welke toekomst is er voor God in deze Masdu ?
Bijbel, archeologie en geschiedenis :

Christenen te Qumran :
Goddelijke orthodromie.
Alles begint te Bethlehem, in Judea...
Het kamp der heiligen.
I.  De godsdienstigsten onder de Joden.
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NR   6  –  NOVEMBER-DECEMBER

Pleidooi voor een oordeel ex cathedra over Vaticanum II.

Bijbel, archeologie en geschiedenis :
Christenen te Qumran. (vervolg) :

II.  Het proces van Jezus-Christus, Zoon van God.

De H. Maximiliaan-Maria, martelaar van de Onbevlekte.
II.  Mariale en eucharistische kruistocht.
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27ste JAARGANG  –  1999

NR   1  –  JANUARI-FEBRUARI
Motu Proprio “ Ad tuendam fidem ”.

Tekstcommentaar en gewettigde interpretatie.
De H. Maximiliaan-Maria, martelaar van de Onbevlekte (vervolg)

III.  Slachtoffer voor zijn volk.
Niepokalanow, de stad van de Onbevlekte.

Bijbel, archeologie en geschiedenis :
Christenen te Qumran.

III.  Het lijden van Christus.
Chronologie van de Goede Week.

NR   2  –  MAART-APRIL
Eucharistisch mirakel in Moure.
De H. Maximiliaan-Maria, martelaar van de Onbevlekte (vervolg)

IV.  De weg van het lijden.

NR    3  –  MEI-JUNI
De dubbele bodems van het Motu Proprio.
De H. Maximiliaan-Maria, martelaar van de Onbevlekte (vervolg)

V.  De martelaarskroon.
Bijbel, archeologie en geschiedenis :

Christenen te Qumran.
Geloof en wetenschap in overeenstemming.

NR   4  –  JULI-AUGUSTUS
« Ic dien ». Vijftig jaar in dienst van de Onbevlekte, voor de Kerk.

De storm steekt op.
Tussen Scylla en Charybdis : geen schisma, geen ketterij !

Bij een “ vergeten ” eeuwfeest :
9 juni 1899 : toewijding van de wereld aan het H.Hart van Jezus.

NR   5  –  SEPTEMBER-OKTOBER
Dispuut over het getuigenis van Lucia.

Een congres over de fenomenologie en de theologie
van de verschijningen te Fatima.

« Ic dien ». Vijftig jaar in dienst van de Onbevlekte, voor de Kerk. (vervolg)
Kruisen en beproevingen.

Sint-Lucas of Flavius Josephus ?

NR   6  –  NOVEMBER-DECEMBER
De waarheid over de islam.
De Jeanne d’Arc van Westfalen (1863-1893)
De missionaire roeping van het katholieke Westen.
Sint-Lucas of Flavius Josephus ?

Het Martelaarschap van Jacobus de Mindere.
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28ste JAARGANG  –  2000

NR   1  –  JANUARI-FEBRUARI

Kerkelijke krachtmeting tussen Rome en Berlijn.
De religieuze congregaties op de vlucht voor de franse republiek.
De jaren van beproeving. De jonge Kerk in de jaren 62-68 na Christus.

I.  De marteldood van Jacobus te Jeruzalem.

NR   2  –  MAART-APRIL

De zaligverklaring van Francisco en Jacinta. In Fatima of in Rome ?
Generaal Mihailovitsj : servische held en christelijk martelaar.

I.  Een ongeëvenaard servisch officier, 1893-1918.
Mgr. Strossmayer en de vereniging van de Zuid-Slaven.

De Jeanne d’Arc van Westfalen (1863-1893) (vervolg)
In memoriam David Boyce.

NR   3  –  MEI-JUNI

Jom kippoer in het Vaticaan.
Generaal Mihailovitsj : servische held en christelijk martelaar. (vervolg)

II.  Het joegoslavisch koninkrijk, 1918-1941.
De jaren van beproeving. De jonge Kerk in de jaren 62-68 na Christus.

(vervolg)
II.  De marteldood van Petrus te Rome.

NR   4  –  JULI-AUGUSTUS

« Rome zal het geloof verliezen... »
Fatima, 13 mei.
« Rusland zal zich bekeren... »
Generaal Mihailovitsj : servische held en christelijk martelaar. (vervolg)

III.  De vrijheidsstrijder van Servië, 1941-1942.
Mgr Stepinac, een groot Kroaat.

NR   5  –  SEPTEMBER-OKTOBER

Het derde geheim eindelijk onthuld.
De Apocalyps van de Maagd.
Ons commentaar.
Derde bedrij : De heropstanding van de onverdeelde Kerk.

NR   6  –  NOVEMBER-DECEMBER

« Een bisschop in het wit gekleed ».
Een mirakel van paus Joannes-Paulus I.
Rusland op weg naar zijn bekering.
Generaal Mihailovitsj : servische held en christelijk martelaar.

IV.  Het verraad van de geallieerden, 1942-1944.
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VERRIJZENIS  –  2001

NR  1  –  JANUARI-FEBRUARI

Een nieuwe titel voor een nieuwe eeuw :
Zij zal hem doen opstaan uit de doden... en hij zal terugkomen in vreugde.

De heilige en het lijk. (Bij de zaligverklaring van Pie IX en Joannes XXIII).
De Kerk van de heilige martelaren van China.
Generaal Mihailovitsj, servische held en christelijk martelaar.

IV. Het verraad van de geallieerden, 1942-1944 (vervolg).
« Alles wat de conciliaire hervorming aanvaard heeft, sterft af... »

NR  2  –  MAART-APRIL

De vruchten van het Concilie : dood en bederf.
« Een beslissende strijd »
Der hel op aarde.

NR  3  –  MEI-JUNI

« Een beslissende strijd » : de moord op de goede herder. (Joannes-Paulus I)
De schat van Sint-Pieter.
Kroniek van een fatale dag.
Een maçonnieke misdaad.
Joannes-Paulus II opvolger van... Paulus VI.
Het testament van een heilige.

NR  4  –  JULI-AUGUSTUS

Voor een waarachtige rooms-katholieke oecumene.
Pater Pierre Henry, apostel van de Netjiliks :

« Een hart van vuur in een hel van ijs ».
Een vlaams missionaris in het hoge noorden : Pater Franz Van de Velde, O.M.I.

NR  5  –  SEPTEMBER-OKTOBER

« Niet uw wil maar mijn wil... » Paul Joannes-Paulus II en Fatima.
Een kritische stem : « Deze paus overdrijft »

NR  6  –  NOVEMBER-DECEMBER

« Boete ! Boete ! Boete ! »
« Wee u wanneer alle mensen u prijzen » : Joannes XIII, een heilige Paus ?
Vrij spel voor Satan.
Generaal Mihailovitsj, servische held en christelijk martelaar.

V. De weg naar Golgotha, 1944-1946.
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VERRIJZENIS  –  2002

NR  7  –  JANUARI-FEBRUARI
De dageraad van de verrijzenis.

Zesentwintig jaar in de kampen van communistisch China.
(broeder Zhoe Bangjiu)

Generaal Mihailovitsj, servische held en christelijk martelaar.
V. De weg naar Golgotha, 1944-1946 (slot)

NR  8  –  MAART-APRIL
« Al-Qaeda » : « De grondvesten » van de Tempel.
Het russisch mirakel.
De apostasie van Assisië.
Christus is Verrezen ! (I)

NR  9  –  MEI-JUNI
De toren van Babel. Vrede op aarde langs louter menselijke weg ?
Het boeddhisme is geen godsdienst.
Pleidooi voor een onfeilbaar oordeel.
Tien leugens tegen Fatima.
Christus is verrezen !

II. De getuigen.

NR  10  –  JULI-AUGUSTUS
Een paus in de kerkban.

Een les uit de geschiedenis : Honorius I en de H. Sophronius.
Het gezag van Petrus.
Eugenio Zolli : van de synagoog naar de Kerk.

NR  11  –  SEPTEMBER-OKTOBER
Onze-Lieve-Vrouw van Guadalupe. Het wonder van de Tepeyac :

Een liefdedialoog.
Mythe or realiteit ?
Een radicale bekering :
	 van het azteeks pantheon tot de katholieke Hemel.
Het raadsel van een wonderbare afbeelding.
Een actuele boodschap.

HIJ IS VERREZEN
NR  1  –  NOVEMBER-DECEMBER

« De heilige die God ons geschonken heeft.
de nakende zaligverklaring van paus Joannes-Paulus I.

Pater Charles de Foucauld.
Na 86 jaar eindelijk zaligverklaard ?

Moeder Teresa : haast en spoed...
De strijd voor de waarheid.

De H. Lijkwade van Turijn : tóch uit de eerste eeuw !
De banker van het Vaticaan : geen zelfmoord maar moord.
De heiligverklaring van Juan Diego : de terugkeer van Satan.

De ontmaskering van de antichrist, door Vladimir Solovjev
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HIJ IS VERREZEN  –  2003

NR  1  –  JANUARI-FEBRUARI

De lijken van het Vaticaan.
« Het concilie van Karol Wojtyla »
Opkomst en val van de antichrist.
Vaticanum II en de grieks-orthodoxe Kerk.
De zalige Pius IX, de paus van de Onbevlekte Maagd.

NR  2  –  MAART-APRIL

De « zelfopenbaring » van Joannes-Paulus II.
Bergoglio in « pole position ».
Naar een nieuwe Heilige Pius X ?

De zachte en nederige kardinaal Jorge Mario Bergoglio.
Weerstand en terrorisme.

Een les in moraal, geschiedenis en politiek.
De zalige Pie IX. « Neen » aan het liberalisme.

NR  3  –  MEI-JUNI

De dreigende israëlisch-arabische oorlog, tenzij er een mirakel gebeurt.
Giuseppe Sarto, de heilige Pius X. Een biografie.
Onze Godsdienst van A tot Z, door abbé de Nantes :

Inleiding : « Ik ben de weg, de waarheid en het leven »
Deel 1 : Het katholiek geloof :

I.  Ik gellof in God, de almachtige Vader, schepper van hemel en aarde.
II. God, Schepper van engelen en mensen.
III.  De ene levende God, heilige Drie-Eenheid.

NR  4  –  JULI-AUGUSTUS
De zelfvernietiging van de Kerk

« Een grote stad voor de helft in puin »
Het kerkelijk celibaat : waarom ?
Onze Godsdienst van A tot Z, door abbé de Nantes :

IV.  De Zoon van God, het Woord, is mens geworden.
V.  Het leven van onze Heer Jezus Christus.
VI.  De Allerheiligste Maagd Maria, Moeder van God.
VII.  De verlossing van de wereld door het Kruis van Jezus.

NR  5  –  SEPTEMBER-OKTOBER

De rode draad.
De volledige waarheid over Fatima.
Joannes-Paulus I, de paus van het geheim.
Edith Stein, het relaas van een bekering.
In de vrede van de Kerk.
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NR  6  –  NOVEMBER-DECEMBER

De Nationale revolutie van Vladimir Poetin.

Edith Stein. Slachtoffer voor haar volk.

« We zullen allemaal moslims zijn »

Onze godsdienst van A tot Z, door abbé de nantes :
VIII.  Jezus Christus, onze verlosser, is verrezen
IX.  De Heer Jezus, rechter van levenden en doden.
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HIJ IS VERREZEN  –  2004

NR  7  –  JANUARI-FEBRUARI

« De glimlachende paus » is terug !
Voorteken.
Paulus VI en Joannes-Paulus I : een verschil van dag en nacht.
De Paus van de hoop.

De strijd tegen Mammon.

Moeder Teresa, vóór en na het Concilie :
I.  Een revolutionaire jubileumviering.
II.  « Jezus was mijn eerste liefde »

NR  8  –  MAART-APRIL

De wolven in de schaapskooi.

De Kerk van West-Frankrijk lanceert de « pause caté ».

Mgr. Charles-Émile Freppel : een antiliberale bisschop.
De sociale leer van Mgr. Freppel.

NR  9  –  MEI-JUNI

Van het oude naar het  nieuwe Testament. Qumrân en de Essenen :
« De meest vromen onder de Joden »
Joannes de doper, de voorloper
De uitverkorene van God
De rooms-katholieke Kerk
Besluit : goddelijke orthodromie

NR  10  –  JULI-AUGUSTUS

De Passie, teken van tegenspraak.

De puinhopen van de godsdienstvrijheid.

NR  11  –  SEPTEMBER-OKTOBER

Het land van de Heilige Maagd.

De « ostpolitik » van paus Pius XI (1922-1939)

Mgr. Boleslas Sloskans, geloofsbelijder.

NR  12  –  NOVEMBER-DECEMBER

De Katholieke Contrareformatie binnen de Kerk.

Paus Pius XI en Spanje. De keuze voor de republiek.
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HIJ IS VERREZEN ! – 2005

NR    13 – JANUARI-FEBRUARI

Terrorisme : een verdiende straf.
De doodstrijd van de irakese christenen.

De encycliek van de dialoog. Veertig jaar na « Ecclesiam suam ».
De bekering van de jood Alphonse Ratisbonne.
De wonderbare medaille.
De psalmen, een geïnspireerd gebed : Psalm 1.

NR    14 – MAART-APRIL

Het Échte obstakel voor de eenheid.
Zestig jaar katholieke contrareformatie : Zoon van de Kerk. (1)

NR    15 – MEI-JUNI

« Verlies de moed niet ! »
Bij de dood van zuster Lucia van Fatima.

Het offer van president Garcia Moreno.
De psalmen, een geïnspireerd gebed : Psalm 2.
Supplement : De Klokken van de verrijzenis.

NR    16 – JULI-AUGUSTUS

Een nieuwe Joannes-Paulus I.
De prijs van de dialoog : Vaticanum II en de boodschap van Fatima.
Zestig jaar katholieke contrareformatie : Zoon van de Kerk. (2)

NR    17 – SEPTEMBER-OKTOBER

De boot van Petrus.
Een nieuwe Joannes-Paulus I. Een nieuwe Georges de Nantes.
De nieuwe catechismus van Benedictus XVI.
Een bisschoppelijk manifest. De franse Revolutie : ontmaskering van een mythe.

NR    18 – NOVEMBER-DECEMBER

De cultus van God in ere hersteld. In dienst van de Paus.
Het proces van Joannes-Paulus II.
Zestig jaar katholieke contrareformatie : Zoon van de Kerk. (3)

I. De aanklacht.
II. Het herstel van een half verwoeste stad :

het “ kerygma ” van het « groot kruis uit ruwe stammen »
Nota overhandigd aan de kardinalen Marty en Etchegaray.

Charles de Foucauld. Zaligverklaring van de « universele broeder ».
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HIJ IS VERREZEN ! – 2006

NR    19 – JANUARI-FEBRUARI

De tranen van Onze-Lieve-Vrouw.
Eerherstel voor de russische contrarevolutie.
Vaticanum II en de missies in het hoge noorden van Canada.
Zestig jaar katholieke contrareformatie : Zoon van de Kerk. (4)

I. De godsdienstvrijheid.
II. Het heilig katholiek geloof van Joannes-Paulus I

NR    20 – MAART-APRIL

« Mea culpa ». Kardinaal Frings, of hoe de Rijn in de Tiber vloeide.
Taizé in het licht van de katholieke geloof.
Kardinaal von Galen, een bisschop naar het Hart van God.
De psalmen, een geïnspireerd gebed : psalm 3.

NR    21 – MEI-JUNI

De Kerk, de Kerk alleen !
Zestig jaar katholieke contrareformatie : Zoon van de Kerk. (5)
Het mysterie van Lodewijk XVII.
De zuil van de Onbevlekte. God heerst.

NR    22 – JULI-AUGUSTUS

Kan men vertrouwen op het Oude Testament ?
De uittocht, de miraculeuze geboorte van het uitverkoren volk.

Het vertrek van Israël uit Egypte.
De Sinaï, de heilige berg van God.
Op weg naar het beloofde land.
Besluit.

NR    23 – SEPTEMBER-OKTOBER

Pauselijke contrareformatie en  conciliair pact.
Afrekening met Freud.

Het onwetenschappelijk karakter van de psychoanalyse.
Het mysterie van Lodewijk XVII. Het zoenoffer van een kleine jongen.

NR    24 – NOVEMBER-DECEMBER

De eenheid van de Kerk.
Het schisma van de lefebvristen.

In het licht van de leer van de contrareformatie.
« De goede herder » weldra zalig.
De rede van Benedictus XVI tot de areopaag van regensburg.
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HIJ IS VERREZEN ! – 2007

NR    25 – JANUARI-FEBRUARI

« Kom tot inkeer, Petrus... »
Reformatie en contrareformatie. De Kerk in de zestiende eeuw.

De revolutie van Luther.
Het gezag van Vaticanum II.
Van het protestantisme naar het katholicisme door de Eucharistie :
de H. Elizabeth Ann Seton.

NR    26 – MAART-APRIL

« Een engel met een zwaard van vuur ».
Reformatie en contrareformatie :

Het heilig concilie van Trente.
Christus « Koning van Polen » ? Niet als het van de bisschoppen afhangt.
De Maagd en de martelaren. De oorsprong van de katholieke christenheid 
van Viëtnam.

NR    27 – MEI-JUNI

Voor een dialoog met de islam : een nieuwe visie op de koran.
De Arabieren en de blijde boodschap.
De koran op basis van de koran.
De geboorte van het arabish schrift op de frontons van de christelijke 

kerken.
Martyrium Sint-Jan de Doper in Harrân.
De geschiedenis van een mislukte terugkeer.

NR    28 – JULI-AUGUSTUS

« Sacramentum caritatis ». Het begin van de restauratie of een maat voor 
niets ?
« De grootste portugees » : Salazar en het land van Maria.
Oorlog of vrede ? Vladimir Poetin over de internationale situatie.

NR    29 – SEPTEMBER-OKTOBER

« Bid veel voor de Heilige Vader ».
Synagoog tegen Kerk. De eerste eeuw van het christendom.

NR    30 – NOVEMBER-DECEMBER

Het tweede vaticaans Concilie onder het ontleedmes.
I. De capitulatie van het gezag.
II. De heilige stad een « open stad ».

De Z. Anna van Sint-Bartholomeüs. Beschermster van Antwerpen.
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HIJ IS VERREZEN – 2008

NR    31 – JANUARI-FEBRUARI
Een kardinaal spreekt.
Vatican II onder het ontleedmes.

III. Een revolutionaire geest.
IV. Het eerste leerstellig conflict.

Wat met de moslims bij ons ?

NR    32 – MAART-APRIL
Mirakel in Lourdes.
Vatican II onder het ontleedmes.

V. De verwerping van een eeuwenoude liturgische erfenis.
« Koning » Voltaire (1694-1778) : de wegbereider van de franse révolutie.

NR    33 – MEI-JUNI
De toekomst van het christendom.
Vatican II onder het ontleedmes.

VI. Lumen gentium : « Een grote stad voor de helft in puin ».
Paul VI, een geprogrammeerde opvolging.

De Kerk is ziek van het Concilie.
Pater Jongen, apostel van het rijk van Maria.

NR    34 – JULI-AUGUSTUS
De islam tussen mythe en geschiedenis : de waarheid over de Ka‘ba.
Vatican II onder het ontleedmes.

VII. De strijd rond de collegialiteit.
Madagascar : de ondergang van een christelijk kolonie.

NR    35 – SEPTEMBER-OKTOBER
« Ik heb helemaal alleen gevochten ».
Recht uit het hart.
Vatican II onder het ontleedmes.

VIII. Orientalium ecclesiarum. Doodvonnis
over de oosterse katholieke Kerken.

Een vlaams redemptorist sticht de oekraïnse Kerk van Canada.
« Laten we samen naar Rome gaan ».

NR    36 – NOVEMBER-DECEMBER
Jubileumbedevaart naar Lourdes.
« Humilitas ». Het pontificaat van paus Luciani, dertig jaar geleden.
Vatican II onder het ontleedmes.

IX. Nostra ætate. Onverschilligheid in plaats van naastenliefde.
Satan op een voetstuk. De missions étrangères vroeger en nu.
Wie heeft de Heer gedood ?
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HIJ IS VERREZEN ! – 2009

NR    37 – JANUARI-FEBRUARI

« Oremus pro pontifice nostro »
Benedictus XVI, vier jaar later.

« Rusland zal zich bekeren »
Nationalisme VS. mondialisering.

Vaticanum II onder het ontleedmes :
X. Dignitatis humanae.

De godsdienstvrijhei, een evangelie van dwazen.

NR    38 – MAART-APRIL

Een authentieke relikwie : de H. Lijkwade van Turijn doorheen de eeuwen.
De H. Veronica, behoedster van de Lijkwade van de Heer ?
De « umbella » van Joannes VII : de oudste kopie van de H. Lijkwade ?

NR    39 – MEI-JUNI

Open brief van een bekeerde moslim aan zijne heiligheid paus Benedictus XVI.
Unitas, caritas... et veritas ?
De zgn. ongeldigheid van de sacramenten, alibi voor het schisma.
Evolutie en schepping. Afrekening met Darwin.

NR    40 – JULI-AUGUSTUS

De verloochening door Petrus.
Bij het pausbezoek aan het Heilig Land.

De eenzijdigheid van de « dialoog ».
« Recht naar het hoofd ! »
De stichting van de Kerk in China door de H. apostel Thomas.

NR    41 – SEPTEMBER-OKTOBER

Kan het Westen afghanistan controleren ?
De grote crisis van  het arianisme : Jezus Christus is God.
De enige remedie tegen de mexicaanse griep.
De reus van Bengalen : Constant Lievens, een groot vlaams missionaris.

I. De jaren van vorming.

NR    42 – NOVEMBER-DECEMBER

« Hopen tegen alle hoop in »
De grote crisis van het arianisme : de triomf van de orthodoxe leer.
« Caritas in veritate » : « Populorum progressio » bis.
De reus van Bengalen : Constant Lievens, een groot vlaams missionaris.

II. De grote missiearbeid.
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HIJ IS VERREZEN ! – 2010

NR    43 – JANUARI-FEBRUARI

Teken van tegenspraak. « De Maria numquam satis ».
Vaticanum II : « De Maria satis ! »
De renaissance : heidens of christelijk ?
De reus van Bengalen : Constant Lievens, een groot vlaams missionaris.

III. Verteerd door  het vuur.

NR    44 – MAART-APRIL

Abbé Georges de Nantes, 1924-2010.
Uit de homelie door P. Raymond Zambelli.
Grafrede door broeder Bruno van Jezus op het kerkhof.

O Crux, ave, Spes unica !
Overwegingen bij de aardbeving op Haïti.

De terugkeer naar de synagoge.
De martelaren van Gorcum.

NR    45 – MEI-JUNI

Het totale bankroet.
De pauselijke onfeilbaarheid.
Paus Joannes-Paulus I : de heilige die God ons geschonken heeft.

NR    46 – JULI-AUGUSTUS

De Paus en de Lijkwade.
Vaticanum III voorbereiden : Welke liturgie voor morgen ?
De Z. Karel van Habsburg, de laatste keizer van Oostenrijk.

NR    47 – SEPTEMBER-OKTOBER

Het bloed van de marterlaren.
De H. Pius V, de redder van de Christenheid.
De leerlinge van wie Jezus hield :

de H. Maria Magdalena volgens de Evangelies.

NR    48 – NOVEMBER-DECEMBER

De enige uitweg.
Vaticanum III voorbereiden : De katholieke missies.

Vaticanum II geeft de doodstee aan de missies.
De restauratie van de missies door Vaticanum III.

De H. Petrus Canisius : strijder voor de katholieke Contrareformatie.
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HIJ IS VERREZEN ! – 2011

NR    49 – JANUARI-FEBRUARI

De « interreligieuze dialoog » : leugens, lafheid en verraad.

Orthodromie.

De H. Lijkwade : het taboe doorbroken.

De Paus en de integristen.

De waarheid over Galilei.

NR    50 – MAART-APRIL

De godsdienstvrijheid, weg naar de vrede ?

Vaticanum III voorbereiden : Voor een katholieke oecumene.

Het martelaarschap van Charles de Foucauld.

NR    51 – MEI-JUNI

« Zonder mij kunt gij n iets »

De apotheose van de antichrist.

Het bloed van de martelaren : de moord op pakistaanse minister Bhatti.

Vaticanum III voorbereiden : De christelijke vrijheid.

NR    52 – JULI-AUGUSTUS

De strijd om Afrika.

De drie gouden nagels.

Abbé des Genettes en de katholieke renaissance in Engeland.

Vaticanum III voorbereiden.

NR    53 – SEPTEMBER-OKTOBER

Van islamofobie naar islamologie.

Naar de bronnen van de koran, de éne bijbelse openbaring.
Kerygma van de volmaakte godsdienst van Abraham en Ismaël.
Vóór het « mohammedaans » tijdvak : het christelijk arabisch tijdperk.

NR  54  –  NOVEMBER-DECEMBER

Is het celibaat het probleem ?
Wie heeft Christus gedood ? Waarom ? Waar ? Wanneer ? Hoe ?
Vaticanum III voorbereiden : het concilie en het jodendom.
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HIJ IS VERREZEN – 2012

NO  55 – JANUARI-FEBRUARI

De gruwel van de ontheiliging.
Het voorafbestaan van Gods Woord :

De proloog van het evangelie van Sint-Jan.
Een paus uit de Nederlanden :

Adrianus VI : misprezen. Tegengewerkt. Vermoord ?

NO  56 – MAART-APRIL

« God zegene de Hongaren ».
Montligeon en de zielen in het vagevuur :

Een devotie in de geest van de Contrareformatie.
De Paus, Spanje en het Heilig Hart.

De opkomst van het amerikaans imperialisme.
De carlisten, gezworen vijanden van het  liberalisme.

Het beroep op de Paus.

NO  57 – MEI-JUNI

De zonde tegen de H. Geest.
Vaticanum III voorbereiden : de ware katholieke heiligheid.
« ¡Viva Christo Rey ! » De tragedie van de mexicaanse cristeros.

NO  58 – JULI-AUGUSTUS

1962-2012 :vijftig jaar Vaticanum II : « Een hersenschim »
Het proces van Jezus :

kritische analyse van het Jezusboek van Benedictus XVI.
Een boot uit de tijd van Christus.
De tragedie van de cristeros : het verraad van de katholieke hiërarchie.

NO  59 – SEPTEMBER-OKTOBER

De opstanding van Rusland onder Vladimir Poetin.
I. Van de sovjet-unie over Gorbatsjov tot Jeltsin.

Voor een terugkeer naar een katholieke oecumene.

no  60 – NOVEMBER-DECEMBER

« Wee U, huichelaars... »
Vladimir Poetin, de redder van Rusland :

de wedergeboorte van een geruïneerd land.
Naar de bekering van Rusland.

In memoriam : Frans Geerts (1916-2012).
De Inquisitie bij ons onder keizer Karel V.
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HIJ IS VERREZEN !  –  2013

NR  61  –  JANUARI-FEBRUARI

Een amerikaans-islamitische coalitie tegen Syrië.
La Salette : de volledige waarheid over de verschijning van 1846 :

Relaas van de verschijning van Onze-Lieve-Vrouw van La Salette.
Het katholieke La Salette.
Een openbaring in de stijl van het Oude Testament.

De Moeder van alle Kerken.

NR  62  –  MAART-APRIL

Sodom en Gomorra.
De verschijning van La Salette : het geheim van Maximin.
De « goede paus » Joannes XXIII :

de gelukzalige die ons in het ongelijk gestort heeft.
Supplement : Hij is teruggekeerd ! (Paus Franciscus)

NR  63  –  MEI-JUNI

De heilige die God ons geschonken heeft.
Toewijding aan het Onbevlekt Hart van Maria.

Vladimir Solovjov : profeet van de bekering van Rusland.

NR  64  –  JULI-AUGUSTUS

Orde op zaken.
Sint-Jan de Doper : van Qumrân tot Bethanië.
Buiten de Kerk ? Nooit !
De Eucharistie, gave van God aan de Kerk voor het heil van de wereld.

NR  65  –  SEPTEMBER-OKTOBER

Paus Franciscus, kerkleraar van de barmhartigheid.
De Kerk van de apostolen : het verraad van de joodsgezinde christenen.
De armeense genocide : een misdaad van vrijmetselaars.

NR  66  –  NOVEMBER-DECEMBER

Fatima gecensureerd.
Paus Franciscus en « de Katholieke Contrareformatie ».
Poetin : een les in politiek.
Catharina de’ Medici, de « zwarte weduwe ».

De waarheid over de bartholomeüsnacht.
Smeekbede tot Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkrans.
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NR  67  –  JANUARI-FEBRUARI

Franciscus en het Onbevlekt Hart van Maria.
« Op deze steenrots zal ik mijn Kerk bouwen » :

de waarheid over het graf van Petrus.
De pauselijke zoeaven : het épos van de laatste kruisridders.
Door het geloof worden wij gered.

NR  68  –  MAART-APRIL

Het syndroom van Joannes de Doper.
Abélard en Sint-Bernardus :

het grote conflict tussen dialectiek en mystiek.
De grote zwartrok : Pater Pieter-Jan De Smet, de apostel van de roodhuiden.

NR  69  –  MEI-JUNI

Is een heiligverklaring onfeilbaar ? Het precedent van de H. Filomena.
Pater De Smet, « de grote zwartrok ».

II.  Successen en beproevingent.
Een ware vriend van het volk : de sociale leer van Mgr. Freppel.
Supplement : zondag 27 april 2014 in Parijs :

De heilige die God ons geschonken heeft.
I.  Confessare : het katholiek Geloof belijden.
« Maria als model ».
II.  Caminare, voortstappen. Waar naartoe ? Naar de Hemel !
III.  Ædificare.

NR  70  –  JULI-AUGUSTUS

Poetin, oekraïne en de toewijding van Rusland.
Het geheim van de zalige Maria van het Goddelijk Hart.

Een jong meisje voorbereid op de strijd van de laatste tijden.
Haar goddelijke zending in Portugal : de weg bereiden
voor de Maagd van Fatima.

België in de grote oorlog : de eenzame strijd van koning Albert.

NR  71  –  SEPTEMBER-OKTOBER

« De goeden zullen gemarteld worden ».
Het sacrament van het huwelijk.
België in de grote oorlog : Heldhaftige tegenstand in Luik.

NR  72  –  NOVEMBER-DECEMBER

« Bekeert U ! »
Paulus VI, de paus van de cultus van de mens.
België in de grote oorlog : De getelinie : belgische mode en duitse terreur.
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HIJ IS VERREZEN  –  2015

N O  73  –  JANUARI-FEBRUARI

« Zalig de armen ».

De H. Sergius van RAdonezj : patroon van het heilige Rusland.

België in de grote oorlog : stormloop tegen de vesting Antwerpen.

N O  74  –  MAART-APRIL

De H. Maagd Maria, onze enige hoop.

De H. Pius X, lichtend voorbeeld voor paus Franciscus.

België in de grote oorlog : Het koninkrijk gered door de zee.

N O  75  –  MEI-JUNI

Rusland en de amerikaanse octopus.

Kiëv, bakermat van de russische beschaving.

De H. Lijkwade van Turijn is authentiek :
Het bedrog van de koolstofdatering ontmaskerd.

Pater De Smet, « de grote zwartrok » : 
III.  Aan het sterfbed van een volk.

N O  76  –  JULI-AUGUSTUS

Turijn 2015 - Fatima 2017.

Het sacrament van de biecht.

België in de grote oorlog : Martial Lekeux, monnik-soldaat.

N O  77  –  SEPTEMBER-OKTOBER

Franciscus onderwijst opnieuw het Credo.

Wanneer werden de Evangelies geschreven ?

België in de grote oorlog : Één tegen allen.

no  78  –  NOVEMBER-DECEMBER

Benedictus of Franciscus ?

Wij zullen allemaal moslims zijn.

Is Vaticanum II een onfeilbare concilie ?

Lamennais : de triomf van een afvallige.

België in de grote oorlog : de Paus, de vorst en de Kardinaal.
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HIJ IS VERREZEN !  –  2016

NR  79  –  JANUARI-FEBRUARI

« Mijn Onbevlekte Hart zal je toevlucht zijn »
Albino Luciani en Fatima.
België in de grote oorlog : De stille werkers.

NR  80  –  MAART-APRIL

Een « wankelende » paus.
Het Kruis in ons dagelijks leven : een meditatie over geloof, hoop en liefde.
Pasen of de glorie van de Maagd Maria.
Een christendom zonder kruis : de katholieke Kerk in de Verenigde Staten.
België in de grote oorlog : Naar een afzonderlijke vrede ?

NR  81  –  MEI-JUNI
Cuba, een gemiste kans.
Fatima : voorbijgestreefd of actueel ?
« Mohammed » : legende, wetenschap en geschiedenis.
De Z. Edward Poppe : een priester voor de wedergeboorte van de Kerk :

I.  Het schone avontuur van een bakkersjongen.

NR  82  –  JULI-AUGUSTUS

Echte en valse barmhartigheid : zuster Faustina tegen zuster Lucia.
Een mysterieus helder licht.
Vervalsing van de boodschap van Fatima.
Zuster Faustina waarborg voor Karol Wojtyla.

De Z. Edward Poppe : een priester voor de wedergeboorte van de Kerk :
II.  Van Gent naar Moerzeke : de weg van het Kruis.

NR  83  –  SEPTEMBER-OKTOBER

« De vreugde van de liefde » : beschouwingen bij de apostolische exhortatie.
De martelaren van de spaanse burgeroorlog.
Een bedrieglijke pastoraal : de alphacursus.
Over de rechten van de mens.

NR  84  –  NOVEMBER-DECEMBER

« Bid veel voor de Heilige Vader »
« de Koning van de Joden » : de authentieke relikwie van de Titulus Crucis.
De Z. Edward Poppe : een priester voor de wedergeboorte van de Kerk :

III.  « Hoe verlang ik dat het vuur brandt ! »
Over de opvoeding van de kinderen :

1.  Het zwaarste gevecht.
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HIJ IS VERREZEN !  –  2017

NR  85  –  JANUARI-FEBRUARI

Licht in de duisternis.

Fatima en Vaticanum II : Water en vuur.

De duitse katholieken tegen Bismarck.

Over de opvoeding van de kinderen :
2.  Het gezag van de vader in de kindertijd.

NR  86  –  MAART-APRIL

De verlichting ? Neen : het christelijk geloof.

Revolutie in Rusland.

Katholieke apologetiek : het bestaan van God.

De Z. Edward Poppe : een priester voor de wedergeboorte van de Kerk :
IV.  Als de graankorrel...

Over de opvoeding van de kinderen :
3.  Het gezag van de vader in de puberteit.

NR  87  –  MEI-JUNI

Smeekschrift aan paus Franciscus.

Salafisme en petrodollars.

Het Kindje Jezus van Praag.

De vrijmetselarij :
I.  een anglo-protestantse en satanische sekte.

Een smerig geheim : de protestantse anglomanie.

Over de opvoeding van de kinderen :
4.  De tederheid van de moeder.

NR  88  –  JULI-AUGUSTUS

13 oktober 1917 : het grote zonnewonder van Fatima.
De geschiedenis : een buitengewone, wonderbaarlijke gebeurtenis.
De wetenschap : een uitzonderlijk, objectief verschijnsel.

Paus Franciscus in Fatima : de opperherder en de Maagd.

De vrijmetselarij :
II.  Een afschuwelijk geheim : humanisme en satanisme.

Assad of islamitische Staat ?

Over de opvoeding van de kinderen :
5.  De doeltreffende toewijding van de ouders.
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NR  89  –  SEPTEMBER-OKTOBER

« Gij zult mijn getuigen zijn »

« Uw Rijk kome » : van het aardse naar het hemelse Jeruzalem.

Een mirakel op voorspraak van zuster Lucia.

Engelbert Dollfuss, een groot katholiek staatsman.

Over de opvoeding van de kinderen :
6.  De rol van de ouders in de heiliging van hun kinderen.

NR  90  –  NOVEMBER-DECEMBER

De religieuze heropstanding van Rusland.

De vervulling van het geheim van Fatima : « The Putin interviews ».

Bethsaïda : het dorp van de apostelen.

Gewoon en buitengewoon leergezag : verwerping van het sedevacantisme.

De H. Gregorius de Grote, grondlegger van de Christenheid.

« Ik houd U leven en dood voor ».

Over de opvoeding van de kinderen :
7.  Het christelijk gezin, teken van hoop.



49

HIJ IS VERREZEN  –  2018

NR  91  –  JANUARI-FEBRUARI

Hopen tegen aller hoop in.

De geboorte van de islam en het ontstaan van de koran.
I.  Toen Arabië christelijk was.
II.  De oorlog tussen byzantium en de perzen :

een autonoom arabisch bewind.
III.  De ketterij van de ismaëlieten.
Besluit.

Een demonsiche genocide.

Over de opvoeding van de kinderen :
8.  Ouders, begin bij jezelf !

NR  92  –  MAART-APRIL

De masdu is terug.

Beroep op de Paus tegen de Paus.
I.  De strijd van een zoon tegen zijn vader.
II.  De pauselijke onfeilbaarheid, sleutel tot de afzetting van een paus.

Rode terreur en wit verzet : het falen van de russische contrarevolutie.

Over de opvoeding van de kinderen :
9.  Waarom kinderen op de wereld zetten ?

NR  93  –  MEI-JUNI

Open brief van tot het katholiek geloof bekeerde ex-moslims aan paus 
Franciscus.

De Z. Charles de Foucauld, het Hart en het Kruis.

Scherpenheuvel : bolwerk van de contrareformatie.

Over de opvoeding van de kinderen :
10.  De strijd tegen de luiheid en de schoolkeuze.

NR  94  –  JULI-AUGUSTUS

China en de katholieke Kerk.

De scheiding tussen kolonisatie en missionering :
het begin van het einde van de missies.

Kardinaal Lavigerie en de martelaren van Oeganda.

De Maagd Maria in de Koran.

Over de opvoeding van de kinderen :
11.  Zijn de ouders verantwoordelijk als een kind ontspoort ?
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NR  95  –  SEPTEMBER-OKTOBER

Martelaren en demonen.
De islam, de roede van God.
« Deze ziekte loopt niet uit op de dood ».
De aanschouwing van de gekruisigde Jezus : een meditatie.
Het doopsel, geboorte tot een nieuw leven.
België en zijn kolonie : Congo vóór de Belgen :
een volk in de schaduw van de dood.
Over de opvoeding van de kinderen :

12.  De lage weg naar de volmaaktheid.

NR  96  –  NOVEMBER-DECEMBER

« Wee de persoon door wie het schandaal komt.
Waar en wanneer werd Jezus geboren ?
België en zijn kolonie : Het grote project van Léopold II.
De zwarte Madonna, van Czestochowa.
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HIJ IS VERREZEN !  –  2019

NR  97  –  JANUARI-FEBRUARI
Brief van een falangist aan Mgr. Carlo Maria Viganò.
Don Manuel Gonzàlez Garcià : de heilige van de verwaarloosde tabernakels.
België en zijn kolonie : Congo-vrijstaat, dromm of nachtmerrie ?
Wanneer een Toeareg Jezus ontmoet...
Kardinaal Zen geeft de strijd niet op.

NR  98  –  MAART-APRIL
« Onze hulp is in de naam des Heren ».
Het probleem van de immigratie in een katholiek perspectief.
België en zijn kolonie : Missie en Staat.
Commentaar op het Evangelie van Sint-Jan :

1.  De proloog : een geloofsbelijdenis.
2.  Het getuigenis van Johannes de Doper.

NR  99  –  MEI-JUNI
De strijd om de Valle de los Caídos.

Een slachtoffer en zijn moordenaar.
De verloochening door Franciscus en het geloof van een nieuwe Athanasius.
België en zijn kolonie : Een jonge kolonie langs alle kanten belaagd.
Commentaar op het Evangelie van Sint-Jan :

3.  Ondanks het onbegrip maakt Jezus zich bekend in Jeruzalem,
Samaria en Galilea.

NR  100  –  JULI-AUGUSTUS
De brand van de Notre-Dame : « Ik heb Jezus uit de kathedraal gered »
Rusland en het Onbevlekt Hart van  Maria.
Paulus-Joannes I : de heilige die doodgezwegen wordt.
De rwandese genocide : waarheid en leugen.
Commentaar op het Evangelie van Sint-Jan :

4.  Jezus haalt het getuigenis van zijn Vader aan in Jeruzaem en in Galilea.

NR  101  –  SEPTEMBER-OKTOBER
Onze houding tegeNOVer Vaticanum II.
Het Vaticaan verraadt het bloed van de martelaren van China.
België en zijn kolonie : Het congolees mirakel.
Commentaar op het Evangelie van Sint-Jan :

5.  Het Brood des levens.

NR  102  –  NOVEMBER-DECEMBER
We moeten bidden voor de Paus.
Een slachtoffer van het anglicanisme : de H. Oliver Plunkett, martelaar.
België en zijn kolonie : « Engelen van zelfopoffering ».
Commentaar op het Evangelie van Sint-Jan :

6.  Open confrontatie in de heilige stad.
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HIJ IS VERREZEN !  –  2020

NR  103  –  JANUARI-FEBRUARI
Het pools mirakel.
De drie aanklachtenboeken :

I.  Tegen paus Paulus VI.
De affaire Dreyfus.
België en zijn kolonie : De tweede wereldoorlog en het tienjarenplan.
Interview met president Assad.
Commentaar op het Evangelie van Sint-Jan :

7.  « Onderzoek het ! en erken... »

NR  104  –  MAART-APRIL

« Een verandering van tijdperk »
De Heilige en de sultan :

Was Sint-Franciscus een voorloper van de oecumene ?
België en zijn kolonie : Moord met voorbedachten rade.
Commentaar op het Evangelie van Sint-Jan :

8.  Genade en barmhartigheid.

NR  105  –  MEI-JUNI
Pandemie tegen pandemonium.
De pest in Marseille : « Een ziekte die paniek verspreidt »
De sacramenten : De ziekenzalving.
Gebedswake bij de H. Lijkwade.
« Van de scholen zonder God, verlos ons Heer ! »

1878-1884 : de schoolstrijd in België.
Commentaar op het Evangelie van Sint-Jan :

9.  De botsing tussen het licht en de duisternis.

NR  106  –  JULI-AUGUSTUS

Het mysterie van de H. Lijkwade.
De H. Josafat : de apostel van de hereniging.
Een relationele theologie.
Commentaar op het Evangelie van Sint-Jan :

10.  De genezing van de blindgeborene.

NR  107  –  SEPTEMBER-OKTOBER

« Aan de vruchten kent gij de boom ».
Inculturatie of niet ? Sint-Franciscus Xavierius in India.
« Een beschermend schild » : het mirakel van Hiroshima.
De H. Amandus en de kerstening van de Lage Landen.
Commentaar op het Evangelie van Sint-Jan :

11.  De herder en zijn schapen.
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NR  108  –  NOVEMBER-DECEMBER

Mgr. Viganò op het kruispunt van de wegen.

Covid-19 : enkele waarheden.

Inculturatie of niet ? Sint-Franciscus Xavierius in Japan.

Naar een erkenning van Medjugorje ?

Commentaar op het Evangelie van Sint-Jan :
12.  De opwekking van Lazarus.
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HIJ IS VERREZEN  –  2021

NR  109  –  JANUARI-FEBRUARI

« In U de eenheid »
De waarheid over Medjugorje.
Mgr. Annibale Bugnini, de hervormer van de liturgie.
Commentaar op het Evangelie van Sint-Jan :

13.  « Hij moet sterven ».

NR  110  –  MAART-APRIL

Los uit de wurggreep.
« Splendor veritatis », een nieuwe kijk op het leven.

Eerste deel : De gesluierde schoonheid.
De schaamteloosheid, slavernij van het vlees.
De heilige schroom, eerste stap naar de bevrijding.

De hertog van Alva : een genuanceerd portret.
Commentaar op het Evangelie van Sint-Jan :

14.   De blijde intocht in Jeruzalem.

NR  111  –  MEI-JUNI

« Wanhoop niet, ik bid voor jullie »
Plaatsvervangende schaamte.
« Splendor veritatis », een nieuwe kijk op het leven.

Tweede deel : de opgeofferde goedheid.
De onbeschoftheid, een belediging voor de goedheid.

Hartaanval of vergif ?
Meer duidelijkheid over de mysterieuze dood van paus Joannes-Paulus I.
Commentaar op het Evangelie van Sint-Jan :

15.  Het laatste getuigenis van Jezus.

NR  112  –  JULI-AUGUSTUS

Een heiligverklaring is niet onfeilbaar.
Fascinatie voor de islam.
« Splendor veritatis », een nieuwe kijk op het leven.

Derde deel : de aanbeden waarheid.
De hoogmoed, slavernij van de geest.

Conquistadores : het ware verhaal van de verovering van Mexico.
Bij de dood van Hans Küng.
Commentaar op het Evangelie van Sint-Jan :

16.  Naar Getsemane.
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NR  113  –  SEPTEMBER-OKTOBER

De verkeerde strijd.

De katholieke Kerk blijft onfeilbaar.

De koran onder  het ontleedmes :
interview met broeder Bruno Bonnet-Eymard.

De oorsprong van de mens : afrekening met Teilhard de Chardin.

Commentaar op het Evangelie van Sint-Jan :
17.  Het verhoor van Jezus.

NR  114  –  NOVEMBER-DECEMBER

Hoog tijd voor Vaticanum III !
De islam, straf voor onze vrijzinnigheid :

tweede interview met broeder Bruno Bonnet-Eymard.
De graven van Vlaanderen op Kruistocht :

Robrecht II en de eerste Kruistocht.
Wat gebeurde er met de H. lans van Longinus ?

Mysterium fidei.
Commentaar op het Evangelie van Sint-Jan :

18.  « Ik ben de Koning »
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NR  115  –  JANUARI-FEBRUARI

Het rapport-Sauvé : over de kindermisbruik in de Kerk van Frankrijk.
We moeten de moslims bekeren :

derde interview met broeder Bruno Bonnet-Eymard.
De graven van Vlaanderen op Kruistocht :

Diederik van de Elzas en de tweede Kruistocht.
Wat het betekend vader te zijn, in het goddelijk verbond.
Commentaar op het Evangelie van Sint-Jan :

19.  De gekruisigde Jezus trekt alles tot zich.

NR  116  –  MAART-APRIL

De Kerk is heilig.
Sint-Jozef, patroon van Canada.
Napoleon Bonaparte : doodgraver of voltooier van de revolutie ?
« Honderd pond mirre en aloë » :

de joodse catacomben onder de villa Torlonia.
De vrouw volgens Christus.
Commentaar op het Evangelie van Sint-Jan :

20.  De lanssteek en de begrafenis.

NR  117  –  MEI-JUNI

Is de toewijding van Rusland door paus Franciscus geldig ?
Waarom een « contrareformatie » ?
Charles de Foucauld heilig.
Joseph de Hemptinne : een katholieke kruisvaarder uit de negentiende eeuw.
Commentaar op het Evangelie van Sint-Jan :

21.   « Hij zag en geloofde ».

NR  118  –  JULI-AUGUSTUS

Het « huis van Abraham »... een toren van Babel !
Een katholieke geopolitiek van het Oosten.

1.  Van Augustus tot “ Mohammed ”
De VS willen Oekraïne gebruiken om Rusland te vernietigen
Het graf van Christus geeft zijn geheimen prijs
Islamologisch congres in Trier
Commentaar op het Evangelie van Sint-Jan :

22.  Het ongeloof van Thomas.
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NR  119  –  SEPTEMBER-OKTOBER

Een onvoltooid mirakel.

Abortusgerelateerd vandalisme in de VS.

De oorsprong van de charismatische beweging.

Nazareth of hoe wij de hemel kunnen verdienen.

Een katholieke geopolitiek van het oosten.
2.  Van de arabische verovering tot de eerste kruistocht.

NR  120  –  NOVEMBER-DECEMBER

Quo vadis ?
De bekering van Rusland.
De H. Thomas More, christelijke humanist en martelaar :

1.  Verdediger van de Kerk tegen Luther.
Vaticanum III voorbereiden :

De priesterlijke hiërarchie.
I.  Een crisis zonder voorgaande.
II.  Een nieuw type priester volgens Vaticanum II.
III.  Het herstel van de priesterlijke hiërarchie door Vaticanum III.

Een homelie van kardinaal Luciani.
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HIJ IS VERREZEN !  –  2023

NR  121  –  JANUARI-FEBRUARI

Minachting voor de Hemel.
Open brief aan de belgische bisschoppen.

« Ga heen, zondig voort en wees gezegend in uw zonde ».
Keuze tussen twee wegen.
De H. Thomas More, christelijke humanist en martelaar :

2.  Verdediger van de Kerk tegen Hendrik VIII.
De Kerk van de contrarevolutie.

De révolutie is satanisch in haar essentie.
De vijand binnen de muren : het liberaal-katholicisme.
Rome, lerares van de waarheid.

NR 122  –  MAART-APRIL

« Benedictijnen » tegen « franciscanen »
Eenheidsformule
I.  De wetten van de katholieke eenheid.
II.  Het drievoudige dienstwerk van de hiërarchie.
III.  In de gemeenschap van de Kerk.

Een hart dat overloopt van liefde : Sint-Franciscus van Sales.
Democratie, godsdienstvrijheid en messianisme :

Aan de wieg van de Verenigde Staten.
Christus en de Kerk : « Mijn welbeminde is van mij en ik van hem » (hooglied)
Een archeologisch getuigenis van de broodvermenigvuldiging.

NR 123  –  MEI-JUNI

Waar het écht om gaat (synode 2021-2023).
De H. don Bosco, werktuig van de Onbevlekte Maagd Maria.
Het grote plan van de Alta Vendita :

De infiltratie van de loge in de Kerk.
Het hart van de z. Pauline Jaricot.
Was Christus een conservatief of een revolutionair ?

De unieke revolutie van Jezus.

NR 124  –  JULI-AUGUSTUS

Kindermoord.
Steeds meer aanslagen op katholieke kerken in de VS.
« In medio ecclesiæ »

De KCR tegen elke vorm van schisma.
De vernietiging van de christenheid door de reformatie.
Op bedevaart voor eerherstel.
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NR 125  –  SEPTEMBER-OKTOBER

In naam van de vruchtbare Drie-eenheid.

« Nu en in het uur van onze dood »

Zalig zij die vervolging lijden in en voor de Kerk
« Al wat vlaanderens grootheid maakt »

Een katholiek antwoord op de canon van vlaanderen

NR 126  –  NOVEMBER-DECEMBER

Rotte vruchten.

De Kerk gedegradeerd tot prostituee van de wereld.

De droom van Franciscus : een nachtmerrie voor de Kerk.

Sint-Patrick en de kerstening van Ierland.

Het Evangelie van het Onbevlekte Hart van Maria.
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NR  127  –  JANUARI-FEBRUARI

Zal Christus nos het geloof op aarde vinden ?
« Omnia instaurare in Christo »

Het opzet van de katholieke contrareformatie in de 21ste eeuw
Volk van God of volk van goden ?
Rusland en de geopolitiek van de Maagd Maria

Providentiële ineenstorting en wederopstanding van Rusland
De plaats van Rusland in het geopolitieke plan van Onze-Lieve-Vrouw
De bekering van Rusland

Is de christen vredelievend of pacifistisch ?
Het Eucharistische Hart van Jezus-Maria

NR 128  –  MAART-APRIL

De actualiteit in goddelijk perspectief.
Een aan « fiducia supplicans »
De Z. Edward Poppe en de vlaamse beweging

I.  Vlaams en katholiek in het onafhankelijke België
Bartolomé de Las Casas, een dominicaan tegen de expansie van de christenheid

NR 129  –  MEI-JUNI

De oorlogstorm.
De strijd gaat voort.
De Z. Edward Poppe en de Vlaamse Beweging.

II.   « Alles voor Vlaanderen, Vlaanderen voor Kristus »
De vier Evangelisten.

De H. Mattheüs of « de wet van het Koninkrijk »
De H. Marcus, trouwe secretaris van de H. Petrus

De wederkomst van Christus

NR 130  –  JULI-AUGUSTUS

Bisschoppen voor Europa... en tegen het nationalisme.
De Z. Edward Poppe en de vlaamse beweging

III.  Het activistische avontuur
Ce vier Evangelisten.

De H. Lucas, « de broeder die door alle kerken geprezen wordt »
De H. Joannes, « de leerling die Jezus liefhad »

Dialoog met de vrijmetselaars.
Fatima of de volheid van het verbond.
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NR 131  –  SEPTEMBER-OKTOBER

« Oneindige waardigheid »
De geopolitieke gevolgent van de protestantse rebellie (1517-1648)

1.  Opstand in het duitse rijk (1517-1555)
2.  Het beperkte succes van de katholieke contrareformatie (1555-1648)

In de voetsporen van de Z. Edward Poppe.
Bedevaart voor het eeuwfeest van zijn overlijden.

NR 132  –  NOVEMBER-DECEMBER

Het pausbezoek.
De Z. Edward Poppe en de vlaamse beweging.

IV.  God ter ere, Vlaanderen ten bate.
Het duizelingwekkende mysterie van de gemeenschap van de heiligen.
« Alle godsdiensten zijn een weg naar God »
De tranen van Onze-Lieve-Vrouw in Syracuse.


